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       Geest van wijsheid en verstand, kom in mijn hart. Geest van inzicht en sterkte, kom in mijn hart. Geest van kennis         
                          en ontzag, kom in mijn hart. Geest van liefde voor Gods naam, kom in mijn hart. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 8/3 mei– juni 2024 

Extra vieringen in de maanden mei en juni 2024 
 
 

 
 

   
 

 

St. Martinuskerk 
 

Zo 5 mei 10.30 u Bevrijdingsdag 

Do 9 mei 10.30 u Hemelvaart 

Zo 12 mei 10.30 u 
12.00 u 

- Soldatenmis 
- Doopviering 

Zo 19 mei 10.30 u 1ste Pinksterdag 

Ma 20 mei 10.30 u Openluchtmis Lourdesgrot 
Steyl (2e Pinksterdag) 

Zo 2 juni 10.30 u Sacramentsdag + processie 

Zo 9 juni 10.30 u Eerste Heilige 
Communieviering 

Zo 16 juni 12.00 u Doopviering 

Zo 30 juni 10.30 u Dankviering 
Communiekantjes 

 

St. Urbanuskerk 
 

Za 4 mei 18.30 u Dodenherdenking 

Wo 8 mei 18.30 u Hemelvaartviering 

Za 11 mei 18.30 u Gezinsviering 

Zo 12 mei 14.00 u Doopviering 

Zo 26 mei 10.30 u Eerste Heilige 
Communieviering 

Vr 14 juni 19.00 u Vormselviering 

Zo 23 juni 12.00 u Doopviering 

Za 29 juni 18.30 u Dankviering 
Communiekantjes 

 Elke zaterdag om 18.30 uur Hoogmis in de St. 
Urbanuskerk. Elke zondag om 10.30 uur in de 

St. Martinuskerk. 

Een Openluchtmis bij de Lourdesgrot in Steyl 
 

Op maandag 20 mei om 10.30 uur. 
 

In de tuin van het Missiehuis in Steyl bij de Lourdesgrot. 
Via de tuinpoort in de Parkstraat de tuin binnengaan. 

 

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 

 

Mocht het onverhoopt regenen, dan zal de viering in de 
benedenkerk van het Missiehuis plaatsvinden. 
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Het Heilige vuur 
 

Je hoort een stem die zegt: “Ik ben er. Ik ga met je mee.” Je kijkt om je heen en je ziet een mens die je toelacht, ogen 
die je moed geven, een hand die je vasthoudt: Jij telt mee! Je wordt dan warm vanbinnen. God gaat steeds mee in 
mensen. Soms zijn andere moe, ongelukkig en alleen. Dan kan ik warmte geven als vuur. ‘Vuur brengen’ is niet 

gemakkelijk. En toch droomt God ervan dat iedere mens de ander verwarmt. Hij houdt van ieder mens. 
 

Vuur is Jezus komen brengen, kracht en licht om kleur te geven aan het donker, om ons te ontdooien, de weg te 
vinden naar elkaar. Geef ons iedere dag opnieuw een kleine vonk van uw vuur, want wij zijn de aanstekers van uw 

heilig Vuur. Amen. 
 

(Bron: KU Leuven) 

 
 

 

Openluchtmis St. Julia 
 

Op dinsdag 28 mei om 10.30 
uur is er een 

rolstoelvriendelijke 
openluchtmis in St. Julia. 

Tijdens deze mis zal Heilige 
Moeder Maria worden geëerd 

en zal hiervoor speciale 
aandacht zijn. 

 

Wilt u lekker gezellig met de 
bewoners van St. Julia en ons 
deze bijzondere mis bijwonen, 
dan bent u van harte welkom! 

Pelgrimstocht naar  

Onze Lieve Vrouw in de Kapel in ’t Zand 
 

Zondag 5 mei 2024 
 

De wandeltocht: 
 

Tegelen: 
Verzamelen om 03.30 uur – 03.45 uur bij de St. 

Martinuskerk met Pastoor Anu. 
 

Belfeld: 
Verzamelen om 04.15 uur – 04.30 uur bij het oude Raadhuis 

op Markt 5 met diaken Rick. 
 

De fietstocht: 
 

Tegelen: 
Verzamelen om 06.45 uur voor St. Martinuskerk. 

 

Belfeld: 
Verzamelen om 07.05 uur bij het oude Raadhuis op Markt 5  

 

Heilige Mis in de Kapel in ’t Zand om 09.00 uur. 
 

Aanmelden: 
Parochie-centrum@rkdebestte.nl  

onder vermelding van ‘Pelgrimstocht Kapel in ’t Zand’ 
 

mailto:Parochie-centrum@rkdebestte.nl
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Raak mij 
 

Heer, raak mij met Uw adem, reik mij uw 
stralend licht, wijs mij nieuwe wegen, geef op 

Uw waarheid zicht.  
 

Raak met Uw adem mijn onrust, tot ik de rust 
hervind. Als mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in 

mij Uw kind. 
 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn 
twijfels bant. Als geroepen kom ik: mijn tijd is in 

Uw hand! 
 

Geest, vol van Hemelse klaarheid, geef mij een 
helder zicht op wie vriendschap vragen, aan 

elkaar toegedicht.  
 

Heer, raak mij met Uw adem, Geest die mij 
zingen doet. Waar U mij nabij bent vind ik vaste 

voet. 
 

Amen. 
 

(Bron: KCV Vlaanderen) 
 
 

Het Bisdomblad De Sleutel 
 

De Sleutel is het kleurrijke magazine over 
geloof en leven in Limburg. Vier keer per 

jaar krijgt u het Bisdomblad met interviews,  
fotoreportages, achtergrondinformatie en 

nog veel meer. Wie een abonnement neemt, 
krijgt naast het magazine ook elke vrijdag 

gratis de digitale nieuwsbrief van het bisdom 
in zijn/haar mailbox.  

 
Het abonnement kost € 29 per jaar.  

Vraag een gratis proefnummer aan of neem 
direct een abonnement via: 

www.bisdom-roermond.nl/desleutel  
 
 

  
 

Jubileumviering van KBO Sint Rochus Steyl  
 

  Op woensdag 15 mei om 10.30 uur is er een 
jubileumviering van KBO Sint Rochus Steyl in 

de Benedenkerk van het Missiehuis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekentriduüm Tegelen-Belfeld 
 

Op woensdag 12 juni 2023 is er een 
ziekentriduüm georganiseerd in Cultureel 

Centrum De Haandert.  
 

Het is een ontmoetingsdag die speciaal bedoeld 
is voor ouderen, zieken, mensen die aan huis 

gebonden zijn en eenzamen. Het doel van deze 
dag is er voor te zorgen dat u uw zorgen even 

vergeet en u weer nieuwe energie krijgt. 
 

Wilt u graag meedoen dan kunt u zich 
aanmelden vóór 22 mei 2024. Woont u in 
Tegelen dan kunt u bellen naar mevr. Els 

Kessels-Ehren via 077-3731699. Woont u in 
Belfeld dan kunt u bellen naar mevr. Nelly 

Gruiters-Leenen via 4751588.  
 

Meer informatie? 
Bel dan naar de bovenstaande contactpersonen. 

  

Gewoon helpen 
 

Je moet je broeder helpen. Zonder dralen. Zonder 
dubbelzinnigheid. Je moet het Gelaat van Christus 
in hem eren. Achter al de verborgenheden van de 

grootsteedse nood, achter de wildheid van 
grootsteedse decadentie, achter al de waanzin van 
deze heidense steden staat, het allerdiepst, toch het 
beeld van de Heer. Lichtend, gebiedend, verhullend. 

 

Kniel neer voor het Gelaat van God in je broeder. 
Ben ik de hoeder van mijn broeder? Ik ken hem toch 

niet. Ik heb geen contact met hem… Ja, je bent de 
hoeder van je broeder. Schep contact. Niet vragen, 

Niet omzien. Niet oordelen. 
 

Gewoon helpen. 
 

(Bron: T. Brandsma Ocarm)   

 
 
 
 

Het 70-jarig Jubileum van KBO St. 
Martinus/ St. Josef. 

 

Op zondag 7 april 2024 hebben we tijdens de 
Hoogmis van Beloken Pasen en de dag van de 

Goddelijke Barmhartigheid, het 70-jarig jubileum 
van KBO St. Martinus/St. Jozef gevierd. Tijdens 

deze viering hebben we tevens mogen genieten 
van prachtige zang vanuit Vocalgroup Ringfield. 

 

Proficiat bestuursleden en leden van KBO St. 
Martinus/St. Jozef met jullie 70-jarig bestaan. 

Mede door de inzet van het bestuur en toewijding 
van vrijwilligers kunnen velen ouderen genieten 
van een gezellig samenzijn en de leuke en vaak 

bijzondere activiteiten die georganiseerd worden.  
 

Hartelijk dank! 
 

   
 

 

http://www.bisdom-roermond.nl/desleutel


4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmhöltjesoptocht Tegelen 

Witte Donderdag: Voetwassing St. Martinuskerk 

Goede Vrijdag: Kinderkruisweg Openluchttheater De Doolhof  
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Paaswake  

Kruisverering  

 De paaseieren zoeken en verdelen met en onder de kinderen van Belfeld en Tegelen 
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Een gebed voor de zegen van ouders 
 

Lieve Heer, ik wil U danken voor de zegening van 
mijn ouders. Zij hebben mij liefdevol opgevoed 
en mij waarden en normen bijgebracht die mij 

hebben gevormd tot wie ik nu ben. 
 

Ik bid dat U hen kracht en gezondheid geeft, 
zodat zij nog lang bij ons mogen zijn. 

 

Help mij om geduldig en zorgzaam voor hen te 
zijn, zoals zij dat altijd voor mij zijn geweest. 

 

Geef mij wijsheid en liefde om hen te 
ondersteunen in hun ouderdom en hen te helpen 

waar zij dat nodig hebben. 
 

Dank U, Heer, voor het kostbare geschenk van 
mijn ouders en voor de lessen die zij mij hebben 

geleerd. 
 

 Amen. 
 

(bron: Lucas in gebeden.be) 

   

 
 
 
 

De twaalf vruchten van de Heilige Geest 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liefde Goedheid 

Vreugde Trouw 

Zachtheid Vrede 

Ingetogenheid Geduld 

Bescheidenheid Matigheid 

Kuisheid Vriendelijkheid  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Gebed tot de Heilige Geest 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzien naar Jezus 
 

O mijn Heer Jezus, wij zien naar u op als kind 
en geloven dat u de Zoon van God bent, die 
mens geworden is door de werking van de 
Heilige Geest in de schoot van de maagd 

Maria. 
 

Net als in Bethlehem, aanbidden ook wij u met 
Maria en Jozef, de engelen en de herders, en 

erkennen u als onze enige Redder. U werd 
arm om ons met uw armoede te verrijken. Geef 

dat wij nooit de armen zullen vergeten en al 
degenen die lijden. 

 

Bescherm onze gezinnen, zegen alle kinderen 
van de wereld en geef dat de liefde die u heeft 
gebracht altijd onder ons mag heersen en ons 

tot een gelukkiger leven moge leiden. 
 

Geef, o Jezus, dat allen de waarheid van uw 
geboorte mogen erkennen opdat zij allen 

mogen weten dat u bent gekomen om licht, 
vreugde en vrede te brengen aan de hele 

mensenfamilie. 
 

U bent God, die leeft en heerst met God de 
Vader in de eenheid van de Heilige Geest in 

de eeuwen der eeuwen.  
 

Amen. 
 

(Bron: Benedictus XVI) 

 
 
 
 

 

 
/ 

Kom, Heilige Geest, 
vervul de harten van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 

worden. En Gij zult het aanschijn van de aarde 
vernieuwen. 

  
Laat ons bidden: 

God, Gij hebt de harten van de gelovigen 
door de verlichting van de Heilige Geest 

onderwezen, geef dat wij door die Heilige Geest 
de ware wijsheid mogen bezitten 

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. 
 

Door Christus onze Heer. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom, Geest van Liefde 
. 

Kom, Geest van Liefde, breng aan de wereld de frisheid 
van uw heiligende adem. Kom, Geest van de Liefde, 

omgeef alle mensen met de stralen van uw genade. Kom 
Geest van Licht, verdrijf alle duisternissen van onze 

lijdende aarde. Kom, Geest van Vreugde, die alle volheid 
overtreft, en alle lof en dank bezielt. Kom, Geest van 

Waarheid, bevestig in onze harten de smaak voor het 
heilige. Kom, heilige Geest, herschep ons, hernieuw ons 

geheel in Jezus Christus. Kom, heilige Geest.  
. 

Amen 
 

(bron. M. Robin) 
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Ondersteun de opleiding van nieuwe 
priesters 

 

Niet alleen nu maar ook in de toekomst zijn er 
priesters nodig voor de parochies in Limburg. 
De Paredis Stichting maakt de opleiding aan 

het grootseminarie Rolduc financieel mogelijk, 
maar heeft uw steun hierbij nodig. 

 

Geeft u om de toekomst van de kerk en een 
goede opleiding aan priesters? Maak dan een 

gift over op NL77 INGB 0002 8183 27 of 
NL95 ABNA 0481 9602 28 t.n.v. ‘Paredis 

Stichting’. 
 

De stichting is ANBI-erkend en u kunt uw gift 
fiscaal aftrekbaar. 

 

Voor meer informatie kijk op: www.paredis.nl  

 
 
  

Geloven elke dag een beetje meer 
 

Maria, er is over U reeds veel geschreven. Op vele plaatsen van onze wereld, komen duizenden mensen 
naar U op bedevaart. Zoals moeder ons leerde lopen, ons heeft geholpen om groot te worden, zo bent U 
Maria, de moeder van ons geloof. Help ons daarin groeien. Help ons daarin groot worden. Leer ons het 

geloof belijden. Wijs ons hoe wij echte Christenen kunnen zijn. Maria, moeder van de Heer, zorg ervoor dat 
wij blijven geloven elke dag wat meer. 

 

Amen 
 

(Bron: KU Leuven)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariakapel van de Heilig Hartkerk 
 

Zoals u wellicht heeft gemerkt is de kapel op 
sommige momenten gesloten geweest. Gelukkig is 

de Mariakapel weer overdag dagelijks geopend 
voor bezoek en gebed. 

 

Echter heeft het kerkbestuur wel camerabewaking 
moeten installeren wegens recente overlast en 

vernieling. 
 

Natuurlijk zullen we de geldende privacyregels 
m.b.t. het gebruik en bewaren van beelden 

respecteren. De beelden worden alleen bekeken en 
gebruikt indien er iets is voorgevallen.  

 

Heeft u vragen? Dan kunt u het kerkbestuur 
mailen via parochie-centrum@rkdebestte.nl 

 
 

Kapelletje van Geloo 
 

In juni zal het Kapelletje van Geloo, wegens 
onderhoudswerkzaamheden gedurende 2 weken 

gesloten worden. 
 

We hebben deze werkzaamheden bewust 
gepland ná de Maria-meimaand, zodat u de kapel 

nog kunt bezoeken voor gebed. 
 

De exacte periode van sluiting zullen we z.s.m. 
bekend maken via flyers aan de kapel en in de 

kerken. Gedurende de sluiting, zullen we de 
Mariakapel achter in de St. Urbanuskerk in 

Belfeld overdag weer openstellen voor bezoek 
en gebed. 

 

Hartelijk dank voor uw begrip! 
 
 
 
 

http://www.paredis.nl/
mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
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Parochiekantoor: 
 
Geopend:  
- Maandag: 13.30 uur - 16.30 uur 
- Vrijdag: 13.30 uur – 16.30 uur 
 
Adres: Bongerdstraat 2, 5931 NG Tegelen 
Telefoonnummer: 077-3731579 
E-mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl  
 
Website: www.rkdebestte.nl 

Bankrekeningnummer: 

NL 25 RABO 01 5050 3059 
t.n.v. Parochiefederatie 
Tegelen-Steyl-Belfeld 

 

U kunt thuis de H. Mis volgen op: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MEDEDELINGEN 

 
 Gezellig samenzijn na de H. Mis met een kopje koffie    
 en kop soep bij het Soepcafé in D’n Ingelbewaarder: 
 

- Zondag 28 april 2024 
- Zondag 5 mei 2024 
- Zondag 12 mei 2024 
- Zondag 19 mei 2024 
- Zondag 26 mei 2024 
- Zondag 2 juni 2024 
- Zondag 9 juni 2024 
- Zondag 16 juni 2024 
- Zondag 23 juni 2024 
- Zondag 30 juni 2024 
- Zondag 7 juli 2024 

  
  Inloopmiddagen: 
 

- Dinsdag 30 april 2024: 14.00 uur – 16.30 uur 
- Dinsdag 14 mei 2024: 14.00 uur – 16.30 uur 
- Dinsdag 28 mei 2024: 14.00 uur – 16.30 uur 
- Dinsdag 18 juni 2024: 14.00 uur – 16.30 uur 
- Dinsdag 9 juli 2024: 14.00 uur – 16.30 uur 

 
 Komt u ook gezellig een kopje koffie/thee    
 drinken? U bent van harte uitgenodigd! 

- Elke laatste zaterdag van de maand na de Heilige 
Mis in de St. Urbanuskerk. 

- Elke laatste zondag van de maand na de Heilige 
Mis in D’n Ingelbewaarder.  

 
 Onthullen van de struikelstenen in Steyl 

- Op 4 mei 2024 worden twee struikelstenen die 
herinneren aan pastoor Paul Windhausen en 
kapelaan Peters onthuld om 11.00 uur vóór het 
Schutterijmuseum in Steyl. 

 
 In het Kepelke van Geloë is er in de meimaand elke   
 dinsdag en vrijdag Rozenkrans bidden om 19.30 uur. 
 

Pastoor Anu persoonlijk spreken? 
 

Of wilt u vragen om een gebed, een 
speciale zegen, enz.? 
Belt u mij gerust voor een afspraak. 
 06 - 343 223 62. 
De koffie staat voor u klaar. 

 
Heeft u een priester nodig en is uw eigen 
parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt 
u dag en nacht bellen:  06 - 248 455 66 

Geef ons geloof en vrede 
 

Maria heeft vreugdevolle dagen gekend, 
maar ook dagen van zorgen en verdriet. 

En toch bewaarde zij in haar hart een diepe 
vrede, die niet werd aangetast, de vrucht van 

haar geloof in God. 
. 

Laten we bidden: 
Heer Jezus Christus, U bent altijd een bron van 

vreugde geweest voor uw Moeder Maria. 
Door het geloof in uw zending 

kon Zij vrede bewaren in haar hart. 
Geef ons ook geloof en vrede, 

overal waar het leven ons brengt, 
  

Zo bidden wij U, die leeft in de eeuwen der 
eeuwen. 

. 
Amen. 

 
(Bron: KU Leuven) 

 

 

 

Kom Heilige Geest 
 

Kom, Heilige Geest, en daal als een 
vuur over onze wereld, dat mensen 

elkaars taal leren spreken en 
verstaan, dat wij warmte aanreiken 

aan wie in de kou staan, dat 
geestdrift ons mag aanvuren. 

 

Geest van God, waai als windkracht 
over ons leven, herschep ons 

wanneer we moedeloos zijn en angst 
onze toekomstverwachting 

verduistert. 
 

Geest van God, beziel ons opdat uw 
liefde ons hart loutert. 

 

(Bron: A. Wullepit)  
 

 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
http://www.rkdebestte.nl/

